
Hemelse Vader, 

 Gij die de mens geschapen hebt naar uw beeld en gelijkenis, 

 Gij hebt uw Zoon Jezus aan ons geschonken als uw Woord 

 en Uitdrukking van uw liefde voor ons. 

Hij heeft de kleinen en de zwakken zijn zussen en broers genoemd. 

Zegen dan dit kunstwerk dat gemaakt werd 

 om uw barmhartigheid voor de kleinen en de zwakken te eren. 

Zegen diegenen die het ontworpen en gemaakt hebben 

en diegenen die door ernaar te kijken 

 zich uw barmhartigheid herinneren. 

Zegen de armen, de kleinen, de zwakken, de daklozen en de vluchtelingen 

 die bij dit kunstwerk zullen verwijlen 

 en diegenen die in dit huis hen uw barmhartigheid zullen belichamen. 

Zegen Kamiano en al wie er zijn hoop stelt op uw barmhartigheid. 

Dit vragen wij U door Christus onze Heer, 

 Die in uw heilige Geest bij ons is nu en altijd. Amen. 


