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Verjaardag Sant’Egidio Antwerpen 2026
Dankwoord Hilde Kieboom

Beste vrienden,

Van harte een woord van dank aan u allen om zo talrijk aanwezig te zijn op het
verjaardagsfeest van Sant’Egidio in deze stad. Dank aan bisschop Bonny om deze
viering voor te gaan, dank aan bisschop Delville en Metropoliet Athenagoras en aan de
concelebrerende priesters en voorgangers van andere christelijke kerken om vandaag
te delen in onze feestvreugde.

De tijd tussen Pasen en Pinksteren is eigenlijk altijd door vreugde gekleurd: met de
verrijzenis zijn het leven en de liefde sterker gebleken dan haat en dood. Deze Pasen
heeft een extra vreugdevolle dimensie gekregen door het stijgende aantal jonge
mensen dat ervoor koos om gedoopt te worden: voor velen onder ons is dat een nieuw
verhaal, in schril contrast met de neergang die decennia het kerkelijk landschap in
onze contreien heeft gekleurd en volgens sommigen steeds meer zijn stempel zou
drukken. Ook in Europa, ja zelfs in onze lage landen gebeurt iets nieuws dat hoopvol
is: jonge mensen gaan op zoek naar houvast, naar zin, naar gemeenschap: aan ons om
deze nieuwe generatie christenen te verwelkomen en met hen op weg te gaan! Aan ons
om open te staan voor dit teken van onze tijd: zo zullen we wakker blijven en alert
voor de nieuwe vragen en uitdagingen waar wij als kerkgemeenschap voor staan.

Heeft deze spirituele zoektocht van jonge mensen te maken met de toenemende
oorlogen in de wereld die zorgen voor onzekerheid, angst en vertwijfeling? Heeft het
te maken met een menselijk verlangen naar licht in het duister, naar toekomst waar
wegen naar de dood leiden? Zijn materialisme en prestatiedwang over hun hoogtepunt
heen in onze westerse samenleving? Dringt een vernieuwde omgang met de eigen
traditie zich op bij een generatie die zovele wortels heeft zien doorgezaagd worden?
Het is allicht nog te vroeg om op deze legitieme vragen een antwoord te vinden, maar
dat lijkt me vandaag ook niet onze eerste opdracht. Het is ons misschien gegeven om
later te begrijpen (zoals Jezus zegt bij de verbouwereerde Petrus die niet begrijpt
waarom Jezus zijn voeten zou wassen) : nu wordt ook aan ons een fris en vernieuwd
geloof en vertrouwen gevraagd. Dat geloof is het wapen dat ons in handen gegeven
wordt om weerstand te bieden aan onverschilligheid en wanhoop.

Dat er nood is aan licht in een duistere wereld hoeft geen betoog. Nu steeds meer in
oorlog geloofd en geinvesteerd wordt wereldwijd, klinkt de stem van Paus Leo XIV
des te luider voor dialoog en voor vrede. Oorlog en geweld kunnen nooit
gerechtvaardigd worden door de kerk en de godsdiensten: dat is de overtuiging van de
“geest van Assisi” die dit jaar haar 40°° verjaardag viert, en waar Sant’Egidio
wereldwijd verschillende bijeenkomsten voor zal organiseren. De weg van ontmoeting
en dialoog, zowel lokaal als internationaal, is tot het patrimonium van de
wereldreligies gaan horen, het is de enige weg naar vrede, het is de enige weg die
toekomst en leven schept.

Ik dank jullie allen om deze overtuiging met ons te delen en te versterken!



